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Tien jaar tussen straatcultuur en theatertradities

Don't Hit Mama zet tattoo

In het kantoortje in de Indische buurt van
Amsterdam staan twee koffers. Netjes,
maar ouderwets: geen wieltjes, geen trek-
kers, geen handige vakjes voor paspoorten.
Het zijn de koffers waarmee het Chinese
gezin Liem in 1967 vanuit Indonesié naar

Nederland kwam.

Dochter Nita (geboren in Malang, 1962): ‘Raar heé. Als je ziet
wat ik meesleep als ik een paar dagen op stap ga, dan is
het onbegrijpelijk dat hier alles voor een heel gezin in zat.’
De inhoud van die twee koffers, onder andere een batik
doek, figureert in Hometime Attack, de jongste voorstelling
van Don’t Hit Mama. Liem richtte het gezelschap in 2000

op met haar partner, dramaturg Bart Deuss. Hij is sinds een
ongeveer een jaar officieel co-artistiek leider en spil van de
organisatie. ‘Ik ben vooral actief op de vloer, in de studio’,
legt Liem uit. Voor het eerst in tien jaar staat zij weer eens
op de planken, onder andere in een Javaanse hofdans. Op
die manier neemt ze haar eigen, culturele bagage als
‘Chindo’ (Chinese Indonesiér) onder de loep.

Wie de voorstellingen van DHM heeft gevolgd, weet dat
die bescheiden koffers impliciet en onzichtbaar in &l het
werk van Liem voorkomen. In 2007 zei Liem het zelf al,
naar aanleiding van het club event Van Huis Uit (2007),
geinspireerd op de manier waarop immigranten voeling
houden met hun oorspronkelijke cultuur: ‘Het gaat om
mensen die met twee koffers en de kinderen onder de
arm, heel dapper hier naartoe zijn gekomen. Wie wij zijn,
heeft te maken met hin keuze; de stap die zij hebben ge-
nomen om ons een betere toekomst te garanderen.’

De grote, rode draad in haar werk is dan ook de culturele
en spirituele bagage van immigranten in het algemeen, en
van de amateurs en professionals met wie zij haar voorstel-
lingen maakt in het bijzonder. Voorstellingen over het ge-
voel van thuis zijn (of niet), over afkomst, bestemming en
identiteit.

Ommekeer
Tien jaar geleden maakten Liem en Deuss zich los van jon-
gerentheatergroep Nultwintig. Daar deed ze, na jaren her
en der lesgeven, ervaring op met ‘intercultureel’ theater en
het werken met jonge amateurs van cultureel diverse af-
komst. Maar, zegt Deuss, ‘voor Nita was het tijd om haar
eigen artistieke visie verder te ontwikkelen. We waren toe
aan werk dat meer was dan ‘voor en door jongeren’.” Een
ommekeer die mede werd ingegeven door het onderzoek
dat Liem in New York deed naar de underground hiphop
en house dance scene. Liem: ‘In hiphop vond ik een sterke
creatieve bron die niet exclusief met jongeren te maken
heeft. Ga maar na, de tweede generatie hiphoppers en
clubdansers die ik daar ontmoette, is nu ongeveer vijftig
jaar. En nog steeds actief.’
Liem en Deuss wilden een theatrale, artistieke vorm vinden
voor de meer sociaal-politieke kanten van de hiphop zoals
die in New York bestaat. Niet om maatschappelijke kwes-
ties rond etniciteit, immigratie en identiteit één op één
op het toneel te zetten in een soort vormingstheater met
opgeheven vingertje, maar om die te gebruiken als bron
van inspiratie, bewustwording en empowerment. Van het
slachtofferschap waarin sommige minderheden zich wen-
telen, moeten ze niets hebben.
Dat jongeren van niet-westerse afkomst nog steeds een
belangrijke rol speelden in het theater dat het duo beoog-
de, creéerde in het begin verwarring. ‘In de tijd van Nul-







